
 

 

De schappen zijn weer gevuld in de supermarkt… 

’t Zal eind jaren ’60 van de vorige eeuw geweest zijn dat de 

eerste supermarkt in Sliedrecht gevestigd werd. Het luidde het 

einde in van de vele dorpswinkeltjes. Nu resteren er nog slechts 

5 verkooppunten van levensmiddelen met 4 verschillende 

namen. De onderlinge concurrentie is groot. Wie blijft zich 

staande houden? De tijd zal het leren! Voorlopig liggen de 

schappen nog overvol. Ja, ook rond de tijd van de kerstgekte… 

( B.L.) 

Wat ‘n decembergekte 

 ‘k Mos onderlest ’n boodschop doen in de Kaarekbuurt, waer 

de tegels zô glad wazze, gut alleevel ‘k viel bekant, dat ’n man 

zee: “Uitkijke hoor, aanders zitte we met de Korsemis in ’t 

gips!” ”Nou,” zee ’k, ”dan hè me in ieder gevaal nog wat wits, 

want met de kou wil ‘t nie aareg lukke, hee!” Voordêêle: gêên 



ellefsteejekoors, je hoef bekant nie te stoke, gêên ijs op de 

otoruite, gêên schraole lippe en gêên wintertêêë. Vroeger stong 

’t petroliestellechie naest de WC, aanders bevrore de laaidinge. 

Opzienbaorend is dà sommige bôôme al uitlôôpe, zôôas de 

haozelaer en de magnoliao. De bêêste zijn ok hêêmel in de war, 

hoeneer mò ‘k nou dekke? In Oôsterijk zitte ze te janke, 

snêêuw maok naomelijk rijk, mor êêne schraole trôôst: d’r is 

wel WIFI! 

Ons wor aangepraot dat d’n ekenemie in de lift zit, leg mijn dat 

mor is uit met aal die ontslaoge, êên en aal naorighaaid. Zukke 

mededelinge komme aal z’n daege net voor de Korsemis. 

Vrouwe liepe in de supermarte mè gespanne smoeltjies, mor je 

hoefde je aaige hêêmel nie te haoste, want de winkels bleve 

gewoon ope om bevôôbeld ’n vergete paksie butter te haole en 

‘s zondas daernae konne de miskleune gerole worre. Lorries 

met happies en dranksies reeje af en an. Ok al maok ie gêên 

diner van zes gange, je mò toch ete haole. Je lôôp mè gevaer 

voor ie aaige leve op ’t perkeerplaain en wee je gebêênte as ie 

’n pleksie van ’n aander inneemt. Voor ie ’t weet hè je ’n klap 

op je harses. De crisis-leasebakke reeje je dije d’r af om 

heullieze bakbêêste vol te laoje. ‘k Denk dat ’r veul ’t zuur zalle 

hebbe.  

Net voor de Korsemis wier d’r op de tillevies gezeed, dat ’r 

behaaleve plofkippe, ok kooiknijne en plofherte zijn, dat ’r poep 

in ’t gourmetvlees ken zitte en dat de visse hêêmel nie aaltijd 

vors weze. Wel leuk hee, die foute kerstroie. D’r wazze 

verempeld etentjies georgaoniseerd waerbij je aamel in zô’n 

troi mos komme. D’r worre minder kaorte verstuurd. De 

poszegels worre zô duur, dà je ze bekant goejekôôper zellef 

ken gaon brenge. 

Nou is de Korsemis verbij en blijve we gelukkig verschôônd van 

die traenetrekkers op tillevisie. As ie leest hoevel artieste ieder 

jaer krijge voor die ouwe deuntjies die in december uit de 

motteballe gehaold worre, daer kè je ruim van leve. Iederêên 



die ’n bietjie geluid uit z’n strot ken perse, vong ’t nôôdig om 

kersversies te zinge, gemêênd of nie. ’t Is ’n bietjie negetief 

stuksie geworre, dà ben ‘k nie hoor, mor dà schrijf wel 

makkelijker. Een goed 2016! Dan magge me meschie weer 

wildplasse! 

Macky van Leeuwen – de Jong 

 

 

 

 

 


